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Er was eens een ijdele keizer die zich zeven keer per dag verkleedde.

Toch gingen zelfs de duurste kleren hem vervelen.

Tot er een wever kwam met een heel bijzondere stof.

Een stof die zo uniek was dat domme mensen hem niet konden zien.

Dat heb je met dingen van hoog niveau, zei de wever, daar heb je oog voor nodig.

De keizer was verrukt en liet een kostuum maken voor de grote parade.

Tot zijn grote schrik kon de keizer de kleren niet zien, maar hij zweeg.

Ook de raadsheer zag niets, maar zei dat het prachtig was.

De grote dag breekt aan en de keizer paradeert trots door de straten.

Wie durft hem de waarheid te vertellen?

Joris Lehr vertelt en speelt het beroemde sprookje  
van H.C. Andersen als een roman vol Shakespeareaanse 

personages, spanning en humor voor iedereen vanaf  8 jaar.
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